
Geestelijke verzorging 
 
 
 
 
 
 
 

Geestelijke verzorging binnen het GHZ 
 

Wat kunnen wij voor u betekenen? 
Heeft u tijdens uw verblijf in het Groene Hart 
Ziekenhuis (GHZ) behoefte aan 
ondersteuning? De geestelijk verzorger komt 
graag bij u langs voor een vertrouwelijk 
gesprek. Geestelijk verzorgers zijn deskundig in 
het praten over diepe vragen en emoties, 
vragen die u niet altijd kunt bespreken met 
uw naasten of een arts of verpleegkundige. 
Vragen zoals:  
 ‘Wat betekent deze ziekte voor mijn 

leven?’ 
 ‘Hoe verwerk ik deze schok?’ 
 ‘Hoe ver wil ik gaan met de 

behandeling?’ 
 ‘Waar vind ik kracht?’ 
 
Bij een geestelijk verzorger kunt u uw verhaal 
kwijt met alle emoties die daarbij horen. 
Samen kunt u onderzoeken wat voor u 
belangrijk is in deze situatie en kijken naar wat 
u houvast en kracht geeft. Voor een gesprek 
met een geestelijk verzorger hoeft u niet 
gelovig te zijn, onze geestelijk verzorgers zijn er 
voor iedereen. U kunt zelf contact met ons 
opnemen of een arts of verpleegkundige 
vragen dit voor u te doen. 
 
Aanbod 
 Een vertrouwelijk gesprek; 
 Aandacht, een luisterend oor; 
 Een ritueel, zoals gebed, ziekenzegen, 

koranrecitatie; 
 Kerkdiensten; 
 Jaarlijkse herdenkingsbijeenkomsten in 

november. 
 
Kerkdienst 
Elke zondag wordt om 10.30 uur een 
kerkdienst gehouden in de Lounge. Iedereen 
is welkom. De Lounge bevindt zich op de 
eerste verdieping, recht boven de 

hoofdingang. Volg de borden ‘Lounge’ op 
de bewegwijzering van het ziekenhuis. 
Op zaterdagochtend komen vrijwilligers u 
uitnodigen voor de dienst. Zij halen u 
zondagochtend op, zo nodig met bed of 
rolstoel, en brengen u ook weer terug. 
Uiteraard zijn ook familieleden en vrienden 
van harte welkom in de kerkdienst. Na afloop 
van de dienst is er gelegenheid om na te 
praten bij een kopje koffie of thee. 
 
Stiltecentrum 
Het Groene Hart Ziekenhuis heeft een 
stiltecentrum. In deze ruimte kunnen 
patiënten en hun naasten zich even 
terugtrekken om tot zichzelf te komen. Deze 
ruimte bevindt zich op de eerste verdieping, 
recht boven de hoofdingang. Volg de 
borden ‘Stiltecentrum’ op de bewegwijzering 
van het ziekenhuis. 
 

Gebedsruimte voor moslims  
Tijdens de Ramadan, de islamitische 
vastenperiode, wordt ervoor gezorgd dat er 
een islamitische gebedsruimte is ingericht. 
Deze wordt jaarlijks ingericht in een 
afgescheiden gedeelte van het stiltecentrum. 
 

Geestelijk verzorgers 
Aan het GHZ is een aantal geestelijk 
verzorgers verbonden. U kunt contact 
opnemen via telefoonnummer  
0182 – 50 59 55, 0182 – 50 58 98 of  
0182 – 50 59 04. 
 

Groene Hart Ziekenhuis, Locatie Gouda 
Bleulandweg 10 
2803 HH Gouda  
 

Algemeen telefoonnummer ziekenhuis:  
(0182) 50 50 50 
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